
We heten je graag welkom bij het talentpakket
Latijn in De Keiwijzer! Maak hieronder kennis
met ons vak. Op de volgende pagina's kan je

ook kennismaken met je eerste woordjes
Latijn, zinnen vertalen en leer je enkele

Romeinse goden kennen. De oplossing kan je
terugvinden op de website 

van de De Keiwijzer. 
Veel plezier en hopelijk tot volgend jaar!

TALENTPAKKET LATIJN

4u/per week troeven

ontwikkelen
studiehouding

genieten 
van

verhalen

hulp bij 
de moderne

talen

nauwkeurig
leren

werken

kritische 
blik

ontwikkelen

doorzetting

levende taal 
in de weten-

schappen

algemene
ontplooiing

Kortom een leuke uitdaging
voor elke leerling die interesse

heeft in talen en in de
klassieke oudheid!



amor

anxius

tristis

dicere

arbor

respondere

medicus

JE EERSTE OEFENING VOCABULARIUM

Ik ben de betekenis van
onderstaande Latijnse woorden
vergeten! Wil je me helpen door
het Latijns woord met de juiste

afbeelding te verbinden?

TIP: denk aan andere talen zoals Frans, Nederlands  en Engels



6) Deinde Cupido Daphnem tangit.

1) Apollo iratus dicit: Ego optimus sum!

2) Sed Cupido respondet: EGO optimus sum!

3) Cupido duas sagittas habet:

4) prima saggita amorem facit. Cupido Apollinem tangit.

5) Secunda sagitta amorem pellit.

JE EERSTE ZINNEN VERTALEN

Ik hoorde onlangs onze
huisslaaf een verhaal vertellen.
Het ging over Cupido, Apollo

en Daphne. Help je me de
zinnen te vertalen?

Tips: - Pas de Latijnse woordvolgorde aan om tot een correcte Nederlandse zin te komen.
  - Kijk eens terug naar de woordenschatoefening. 

ik          beste            ben

maar

heeft

eerste                                            zorgt voor                                                 raakt

tweede                                                 doet verdwijnen

vervolgens                                                   raakt

Apollo zegt boos/kwaad: Ik ben de beste!

Maar Cupido antwoordt: IK ben de beste!

Cupido heeft twee pijlen:

de eerste pijl zorgt voor liefde. Cupido raakt Apollo.

De tweede pijl doet liefde verdwijnen.

Vervolgens raakt Cupido Daphne.



Ik ben Mars, god van de oorlog. Je kan
me herkennen aan mijn helm op mijn
hoofd.  

Mijn naam is Jupiter. Ik ben de
belangrijkste god. Je kan me herkennen
aan mijn bliksem die ik altijd in mijn hand
heb. 

Ik ben Neptunus, god van de zee. Maak
je een tocht op zee, dan kan je best eerst
bidden tot mij. Je herkent me aan mijn
drietand.

Mijn naam is Apollo. Ik ben de god van
de muziek, de kunsten, de zon en de
wetenschap. Ik speel zo graag muziek dat
ik altijd mijn lier bij me heb.

Ik ben Juno, de vrouw van de oppergod,
Jupiter. Ik ben de godin van het huwelijk.
Je herkent me aan de staf in mijn hand.

JE EERSTE CULTUUROEFENING

Ik moet een offer brengen aan
de god van de zee, maar ik

weet niet meer welke god dit
is. Help je mij door de juiste
god met de juiste uitleg te

verbinden?


